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Zondag 12 Januari 2025 – 11.15 uur 
Doop van de Heer (jaar C) 

Eucharistieviering en kinderwoorddienst   
het Hartebrugkoor 

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
 

 

 
Voor de mis 
 
Vaste gezangen 
 
Offertorium 
 
Bij de communie 
 
 
Na de zegen 
 
Organist 
 
Dirigent 

 

 
Troisième Choral - César Franck   
 
uit de Messe brève - Charles Gounod. 
 
Gloria sei Dir gesungen - J.S. Bach 
 
Carillon de Westminster - Louis Vierne 
Koormuziek: Pater Noster - Albert de Klerk 
 
Toccata - Aloys Claussmann 
  
Jan Verschuren 
 
Ronald Dijkstra 
 

 

Vanmiddag om 14 uur                                                            
houdt historicus Cor Smit in de Petruszaal naast de Petruskerk een lezing over 
katholieken in 19e -eeuws Leiden. In de 19e eeuw herkregen katholieken in 
Nederland geleidelijk hun vrijheid.  Cor Smit bespreekt hoe zij in politiek, 
bestuur en het sociaal-culturele leven deze vrijheid invulden, hoe de emancipatie 
verliep.  De bouw van onder meer de Hartebrugkerk is een zichtbaar element van 
die emancipatie.  Hoe ging dat proces toen de wettelijke achterstelling geleidelijk 
werd opgeheven? 



misintenties 
 

     Hub en Riet Mentink-Overdijk Joannes en Maria van Kampenhout 

     Ouders Socci-Santomo Echtpaar Cornelisse – de Romijn 

     Familie de Romijn Bart Klein 

 Jan de Winter     Coby Schoof-Vierhout 
 

 
 

Zondag  
12 Januari 
 

 

Na de viering Nieuwjaarsreceptie in de 
Romanuszaal met een toast op het nieuwe 
jaar door de vice-voorzitter van het 
parochiebestuur Dhr. Jan van Trigt 
 

 

Zondag 
19 Januari 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens 
Schola 
 

 

Zondag 
26 Januari 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 
Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 
2 Februari 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pastoor Jeroen Smit 
Schola 

 

 

 

Sycamore 
10 avonden over het katholieke geloof 

Ontmoeting - video – uitwisseling 
Over Christus, de Bijbel, bidden, Sacramenten, de Kerk, Maria … 

Voor wie het geloof wil verkennen of verdiepen. 

Start dinsdag 28 januari, 20.00-21.30 uur, Steenschuur 17, Leiden. 
Aanmelding en info: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl 

 
Internetcursus van 5 weken over de kernpunten van het geloof. 

Met een eigen e-coach, zodat je al je vragen kunt stellen. Je kan elke dag starten. 
Al meer dan 3000 mensen volgden deze cursus. Zie www.hoevindjeGod-online.nl 
   

 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons kunnen helpen met 
activiteiten voor tieners en jongvolwassenen. Als u interesse hebt, graag  
een mail naar Victoria of Maaike sturen via hartebrug.youth@gmail.com  

http://www.hoevindjegod-online.nl/


Den Haag, woensdag 8 januari 2025. 

Ze hebben Hem gevonden, de drie Wijzen uit het Oosten, het Koningskind waar ze naar op 
zoek waren. Zijn geboorte hadden ze aangekondigd gezien in de sterren. Wat zij daarin lazen, 
was een aanleiding om op weg te gaan. Wat ze meenamen op hun reis weten we niet. Wel wat 
ze meebrachten aan geschenken: wierrook, mirre en goud.  

Doop —  Het evangelie van dit weekend snelt ons in tijd vooruit en brengt ons bij de doop in 
de Jordaan. Het begin van het openbare leven van Jezus. Zou je het een pelgrimage door het 
leven mogen noemen die eindigt in Jeruzalem? Als Jezus na zijn doop nog in gebed is, breekt 
de hemel boven Hem open. Wat zijn reis ook brengt, Hij mag weten de Beminde van de Vader 
te zijn en te handelen naar Zijn behagen. Wat Jezus op Zijn reis meeneemt, weten we niet. De 
geschenken van de Wijzen misschien? Wierook de geur van heiligheid voor de relatie met de 
Vader; mirre, het bittere kruid voor het lijden en de dood die Hem te wachten staan en goud 
voor Zijn uiteindelijke bestemming aan de rechterhand van de Vader. 

Pelgrimeren — Als pelgrims van Hoop, zijn wij nu zo’n week of twee onderweg. Wat we 
meegenomen hebben aan bagage zal voor iedereen verschillend zijn. Ieder mensenleven is 
uniek en dus ook de zegen en de last daarvan. Maar zou er in onze rugzak ook plaats kunnen 
zijn voor die geschenken van de wijzen ? De oud-bisschop van Rotterdam, mgr. Ad van Luyn, 
heeft ze eens verbonden met de 3 s-en. Wierook verbond hij met spiritualiteit, mirre met 
soberheid en goud met solidariteit. Het voert te ver om in deze zendbrief zijn meditatieve 
uitleg daarbij te vermelden. Toch geven deze 3 s-en te denken. 

Bagage — Doordenkend over ons pelgrimeren en wat we meenemen, zou de wierook kunnen 
staan voor spiritualiteit: onze relatie met God en het onderhouden daarvan. De mirre voor 
soberheid: een tevreden kunnen zijn met wat ons gegeven is, een weerbaar-zijn tegen wat de 
consumptiemaatschappij aanbeveelt om gelukkig te worden. En goud voor de solidariteit: 
onze verbondenheid met de mensen die Jezus zalig prijst, zoals de armen, de bedroefden, de 
rechtvaardigen en wie er vervolgd worden omwille van het geloof in Jezus. Ten diepste dus 
een solidariteit met elkaar. 

Hoop — Wie wel eens reist kent de verleiding om teveel mee te nemen. Alle drie de gaven 
willen meedragen – ze onderhouden – is misschien wat veel. We kunnen er ook onderweg zo 
af en toe eens van bagage wisselen. Als we maar gaan in het spoor van de hoop. Hoop die, 
zoals paus Franciscus citeert uit de Schrift, nooit teleurstelt. En zou het nu niet mooi zijn als we 
daaraan zouden worden herkend. Als over ons zou worden gezegd: “Kijk nu eens, daar gaat 
een hoopvolle mens. Van wie zou hij dat hebben.” Wat zouden we dan veel bagage te delen 
hebben. 

In verband met de vakantie van pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh zullen de 
komende drie weken de zendbrieven worden verzorgd door drie jonge theologen:               
pater Stefan Ansinger o.p, Thijs van der Hulst en aalmoezenier Marike Falke. 

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker 



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 

 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 

 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur) 

En elke dag via email: 
hartebrugkerk@kpnmail.nl 
website: www.hartebrug.nl 

 

Pastoor: Jeroen Smith 
jhsmithpr@gmail.com  071-5130700 

 

Kapelaan: Daan Huntjens 
kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl   071-3626310 

 
 

Museum Greccio: Henk Miedema 
www.hartebrug.nl/museum-greccio  

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat. 
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

               NL12 INGB 0000 558718  t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 

Kerkelijke bijdrage  
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op 
bankrekening NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te 
Leiden  U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal 
nummer:  823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie te Leiden. 
QR-code: 5/1 € 51,-- en donatiezuil: 5/1 € 61,--  
Collecte: 29/12 € 240.85 en 5/1 € 241.35 
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