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Zondag 27 Oktober 2024 – 11.15 uur 
30e zondag door het jaar (B) 

Eucharistieviering  

de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor  

Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 
 

 

voor de mis 

 

 

vaste gezangen 

 

bij het offertorium 

 

bij de communie 

 

na de zegen 

 

organist 

 

dirigent 

 

 

Introduction-Choral en Menuet-gothique –  

Léon Boëllmann 

 

uit de mis IX. 

 

Offertoire - Alexandre Guilmant 

 

Prière à Notre-Dame - Léon Boëllmann 

 

Toccata - Léon Boëllmann 

 

Jan Verschuren 

 

Ronald Dijkstra 

 
 

Ook dit jaar doen we mee met de schoenendoosactie. Een schoenendoos gevuld 

met school- en verzorgingsspullen en ook een pop of spelletje is een cadeau voor 

een kind die anders helemaal niets heeft. De kinderen van de Hartebrugkerk gaan 

er een begin mee maken tijdens de Kinderwoorddienst van zondag 3 november.  Op 

zondag 17 november, wereld dag van de armen, worden de dozen afgemaakt en 

ingeleverd. Parochianen kunnen meedoen door een contributie te maken voor de 

transportkosten. Dit is €5 per doos.  Info: bij Victoria Twist 



 

 

misintenties 
 

     Pater Ton Peters ofm Hub en Riet Mentink-Overdijk 

     Jan van Loon Fia Preenen – van Leeuwen 

     Bart Klein Familie de Romijn 

     Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

 Hans en Toos Wijgers-Mandemaker     Ouders de Goede-Juffermans 

 Bernard en Gerda Krabbendam     Echtpaar Cornelisse – de Romijn 

 Ouders Socci-Santomo     Wijnand Zeilstra 

 Annie van der Geest-van der Geest      Jan de Winter 
 

 
 

Zondag 

3 november 

 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst   

Aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar.  
Voorganger: Pastoor Jeroen Smith 

Hartebrugkoor 

Na de viering koffie/thee en kinderlunch in de Romanuszaal 
 

 

 

Dinsdag  

5 november 

 

 

10.00 uur Eucharistieviering  

met zegening van de graven 

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith 

R.K. Begraafplaats Zijlpoort 
 

 

Zondag  

10 november 

 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst   

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

Schola 
 

 

Zondag  

17 november 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst    

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith 

Hartebrugkoor 

Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal 
 

 

 

 

  

Oproep Eerste Heilige Communicanten 2025 
 

De datum voor de viering van de Eerste Heilige Communie in 2025 is nu bekend. 

Zondag 18 mei. Daarom roepen we alle kinderen op die in groep 4 of hoger zitten. 

Alle informatie vindt u in de brief die achterin in de kerk ligt. Aanmelden loopt via 

het parochie secretariaat.  hartebrugkerk@kpnmail,nl  Voor verdere informatie 

kunt u terecht bij de begeleiders Maaike en Victoria via hartebrug.youth@gmail.com 
 

 

mailto:hartebrug.youth@gmail.com


 

 

 

Den Haag,            woensdag 23 oktober 2024. 
 

Wij delen ons huis met een student met een functiebeperking, zoals dat zo mooi 

heet. Hij is slechtziend en in een mate dat de zichtbare wereld voor hem bestaat uit 

contouren en schaduwen. Het is een dappere jongeman met een flinke dosis humor 

en zelfspot. Hij kijkt anders naar de wereld en naar mensen. Hij ziet wat je voelt en 

wat je nodig hebt. Hij heeft ons de ogen geopend voor wat blindheid nu wel en niet 

is. 
 

Bartimeus — Zo is het ook met Bartimeus in het evangelie van dit weekend. Hij is 

blind maar kijkt met de ogen van zijn hart en zijn geloof. Zo ziet hij in Jezus wat 

anderen misschien nog slechts hopen of vermoeden: de Messias. Met die titel roept 

hij Jezus aan: “Zoon van David, heb medelijden met mij!”. Is dat wat Jezus hoort en 

hem daarom opmerkt? Zijn hulpvraag blijft niet onbeantwoord. Roepen wordt 

opstaan, gaan, zien en volgen. 
  

Een keuze — Aan de roep om hulp gaat nog een stap vooraf; die van de keuzes die 

Bartimeus maakt. Hij kent zichzelf en zijn leven, een bedelaarsbestaan. En daar wil 

hij verandering in brengen. Zien maakt het verschil. Hij weet en gelooft dat het 

Jezus is bij wie hij zijn redding moet zoeken. En dus kiest hij ervoor om langs de 

weg te gaan zitten, daar waar Jezus langskomt. 
 

Synode — Zondag wordt de Synode over de Synodaliteit afgesloten. Een voor de 

hand liggende vraag is of deze synode die in 2021 is gestart nu geslaagd is. 

Misschien staren we ons dan blind op de resultaten. Veel belangrijker is de 

beweging die op gang is gekomen. Een zoeken naar hoe de Kerk een gemeenschap 

kan worden waarin iedereen samen optrekt en verantwoordelijk is voor het 

uitdragen van de boodschap van Jezus.  
 

Hoopvol onder ogen zien — In de retraite voorafgaande aan de synode hield 

Timothy Radcliffe de deelnemers voor om de onderlinge verschillen hoopvol onder 

ogen te zien. Om degene met wie we het niet eens zijn, niet te zien als onze 

tegenstanders maar medediscipelen, medezoekers. Hoe zou het zijn als dat de 

kijkrichting werd van ons samenleven ? Hoe zou het zijn als de machthebbers in 

deze wereld, met name daar waar de brandhaarden zijn, elkaar zo zouden zien ? 
 

Onze tijd — De tijd waarin we leven stelt ons voor nieuwe ongekende uitdagingen. 

Er zijn keuzes te maken op heel veel terreinen: hoe we samen kerk-zijn, hoe we 

samen leven, hoe we omgaan met een snel veranderend klimaat, hoe we … Te 

midden van dit alles klinkt ook voor ons de boodschap aan Bartimeus: “Heb moed, 

sta op, Hij roept U”. Opspringen zal niet altijd een optie zijn. Opstaan wel, de 

mantel die op ons drukt afwerpen en dan gaan, Jezus achterna. Niet langer blind 

maar kijkend met de ogen van ons hart en geloof. 
 

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker  



 

 

Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 
 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 

071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur) 

En elke dag via email: 

hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 

Pastoor: Jeroen Smith 

jhsmithpr@gmail.com  071-5130700 
 

Kapelaan: Daan Huntjens 

kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl 
 

 

Museum Greccio: Henk Miedema 

www.hartebrug.nl/museum-greccio  

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 

 

Kerkelijke bijdrage 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien 

wij graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 

595800 t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden                     

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons 

RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus 

Parochie te Leiden. 
 

QR-code 20/10 € 49,00 en donatiezuil 20/10 € 162,00    

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
http://www.hartebrug.nl/
mailto:jhsmithpr@gmail.com

